
Rondleiding onderzeeboot + Blauwe Hap 4 personen 

Voor 4 personen een rondleiding aan boord van een Walrus-klasse onderzeeboot van de 
Koninklijke Marine, verzorgd door personeel met jaren aan vak kennis, afgesloten met de 
traditionele “Blauwe Hap”, verzorgt door de MarineClub in Den Helder. Bent u benieuwd naar 
het leven aan boord van een onderzeeboot en de verhalen van de bemanning, dan is dit uw 
kans. Een plek die doorgaans voor de gewone burger niet bereikbaar is! 

Aan het begin van de dag wordt u in Den Helder met een kop koffie of thee ontvangen in de 
“Traditiekamer” van de onderzeedienst. Dit is een plek rijk aan historie en vormt een soort 
museum. 

Hierna wordt u uitgenodigd voor een rondleiding aan boord, waar u kunt ervaren hoe het is 
om te werken en te leven aan boord van een van onze drie onderzeeboten. 

Alle vragen zijn welkom, maar onthoud; het is en blijft een mystieke organisatie, die niet altijd 
haar geheimen kan prijs geven. 

Na de rondleiding aan boord, wordt de dag afgesloten met een traditionele “blauwe hap”, 
oftewel een Indonesische rijsttafel. Dit vind plaats in de MarineClub, een restaurant rijk aan 
historie, met een prachtig uitzicht over de haven van den helder. Dit restaurant is normaal 
gesproken alleen toegankelijk voor officieren binnen onze krijgsmacht. Wederom een unieke 
ervaring. 

 

 

 


